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CONCLUSIE 
Kuisheid is een deugd 
∗ Normen zijn noodzakelijk, maar ze respecteren is niet voldoende 
∗ Kuisheid is een capaciteit van iemand die geworteld is in zijn of haar eigenheid 
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BIJLAGE 1 De belo�e van leven [The promise of life] "Ik ben gekomen opdat zij leven heb-
ben, ja overvloedig leven hebben" Johannes (10.10) Timothy Radcliffe, OP (*1945) Magister van 1992-2001 
Brief van 25 februari, Aswoensdag 1998 (NB: tekst met weglatingen en aanpassingen) 
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INLEIDING 
Kunnen we iets over kuisheid zeggen tegen priesters en religieuzen, en proberen ze te helpen ernaar 
te leven, terwijl de pers tegenwoordig zo vaak wordt opgehitst door juridische dossiers of onderwer-
pen in de media waarin seksueel gedrag van bepaalde geestelijken in twijfel wordt getrokken? Zo’n 
poging lijkt hachelijk, maar het is niettemin noodzakelijk, want lynchpartijen in de media- of de juridi-
sche procedures kunnen niet de enige manier zijn om over deze moeilijke kwesties te spreken. 

De Kerk heeft een flinke evolutie doorgemaakt in haar houding ten opzichte van volwassenen die mis-
bruik maakten van minderjarigen, en dit was meer dan nodig. Geleidelijk aan ontwikkelde zich een 
praktijk van "zero-tolerance", een duidelijk verlangen om samen te werken met justitie en om deze 
situaties niet langer af te handelen door middel van verzwijgen en wegkijken. Dit alles was nodig en 
kwam veel te laat. Er is echter nog veel werk aan de winkel, want het opleggen van disciplinaire sanc-
ties in geval van overtreding is niet voldoende om correct gedrag aan te moedigen en nog minder om 
een weg te openen naar geluk. De gerechtigheid doet haar werk, namelijk het kwade benoemen en 
beperkingen opleggen aan degenen die het aangaan. Maar het is niet de gerechtigheid die opvoedt, 
begeleidt en gids is op de weg naar goedheid en heiligheid. Er blijft ook een moeilijke taak liggen om 
tot onderscheid te komen, om degenen die gevallen zijn te begeleiden, omdat straf en uitsluiting niet 
het enige evangeliewoord voor hen kan zijn. Een dergelijke begeleiding moet een therapeutische di-
mensie hebben, maar moet ook de wegen van de christelijke hoop volgen: ze moet per geval worden 
onderzocht. 

De pijnlijke periode die de Kerk doormaakt met betrekking tot deze onderwerpen heeft echter wel de 
verdienste dat ze de armoede van haar pedagogische en theologische benadering van kuisheid aan 
het licht brengt. Men kan zich niet beperken tot het opleggen van gedragsnormen ten aanzien van 
jongeren en kinderen en het stimuleren van een evenwichtig leven. Welnu, het blijkt dat er slechts bij 
uitzondering boeken of artikelen aan kuisheid zijn gewijd. Zelden worden daarbij, waar het priesters 
of religieuzen aangaat, duidelijk en expliciet de vragen  aan de orde gesteld die opgeroepen worden 
door hun engagement met betrekking tot de kuisheid. Priesters en religieuzen worden heel vaak op 
zichzelf teruggeworpen, niet wetend hoe ze er woorden voor kunnen vinden, hoe ze hun gedrag moe-
ten analyseren, zonder een gesprekspartner te vinden of enige ondersteuning. De hulp van een the-
rapeut en het advies van een biechtvader zijn heel vaak nuttig, maar is er geen publiek gesprek moge-
lijk over deze vragen? Al was het maar om een uitwisseling op gang te brengen en te suggereren: 
Kunnen we erover praten? In deze complexe situatie is het de plicht van de theoloog om na te denken 
over de kwesties rond kuisheid, net zoals het de plicht is van bestuurders om duidelijke normen vast 
te stellen en hun eigen praktijk te ontwikkelen. 

Dit boek wil graag een bijdrage leveren aan deze klus. Het pretendeert niet het werk van een specialist 
te zijn, laat staan dat het een gezaghebbende uitspraak over deze kwestie wil doen. Het onderwerp is 
enorm uitgebreid en het wordt sterk gekenmerkt door de eigenheid van situaties, persoonlijkheden 
en culturen. Dat maakt het moeilijk om er op een universele manier over te spreken. Gevoed door 
tientallen jaren van religieus leven, dienst in het ambt en in onderwijs, in het bijzonder in seminaries 
en in de monastieke omgeving, is het mijn ambitie om de rijkdom aan betekenis die deze vorm van 
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toewijding met zich meebrengt te laten weerklinken. Ook wil ik proberen om de moeilijkheden te 
benoemen waarmee zij, die zich hebben verbonden tot kuisheid, vandaag worden geconfronteerd. 
Maar niet alleen zij, want elke christen is geroepen tot naleving van de deugd der kuisheid. De reflectie 
zal dan ook worden gevoed met talloze voorbeelden, waarvan er geen enkele is verzonnen. Twintig 
jaar na de geschreven brief die broeder Timothy Radcliffe aan deze vragen wijdde, lijkt het stimulerend 
om het project voort te zetten in een context die is veranderd.  
[Verwijzing naar The promise of life, Timothy Radcliffe, Aswoensdag 1998. Zie de vertaling in Bijlage 1] 

Hachelijk om over te spreken 

Het is delicaat om vandaag de dag over dit onderwerp te spreken, niet alleen vanwege een context 
die gekenmerkt wordt door de onthulling van verschillende vormen van seksueel misbruik, maar ook 
omdat het erg moeilijk is om teksten te vinden waarop men zich kan verlaten. De afgelopen dertig jaar 
durfden maar weinig auteurs over dit onderwerp te publiceren. Bovendien staan we voor een reeks 
van vragen die diep getekend zijn door onze huidige manier van leven en door een cultuur. Teksten, 
zelfs als ze nog niet eens zo heel oud zijn - bijvoorbeeld van vóór het gebruik van internet en de mo-
biele telefoon - spreken over relaties op een manier die niet past bij de huidige situatie. Evenzo lijkt 
het vandaag een beetje simplistisch als in de traditie veelvuldig wordt verwezen naar de liefdeserva-
ring als alleen tussen mensen van het andere geslacht. Dat iemand zo verstoken is van steun vanuit 
de traditie, komt in de theologie verder maar zelden voor, niet omdat de keuze voor kuisheid voor 
Christus nieuw is, maar omdat de manier van leven en de context waarin het wordt geleefd zo diep 
veranderd is in minder dan een generatie. Maar wantrouwen ten aanzien van boeken uit de jaren 
zestig of zeventig kan ook worden gewekt door het feit dat ze zijn geschreven door een generatie wier 
gebreken we nu ontdekken. Een jonge religieus maakte me duidelijk dat hij een sterk wantrouwen 
koestert tegenover teksten die getekend zijn door een cultuur en een theologie die niet langer de zijne 
zijn. Deze voorgangers in het geloof en in het religieuze leven leken volgens hem niet bijzonder tot 
menselijke ontplooiing gekomen te zijn, en in hun geestelijk leven kenden ze soms een belangrijke 
plaats toe aan praktijken die voor ons tegenwoordig meer van doen lijken te hebben met masochisme 
of zelfvernietiging. Zijn reactie hierop was dat hij geneigd was om teksten, die aan iedereen gericht  
waren, te verwerpen en op een vrij pragmatische manier zijn eigen maatstaven op te bouwen, door 
middel van zijn ervaringen, van wat hij las en van zijn ontmoetingen. Een dergelijke houding toont aan 
hoe groot de schok is die door de actualiteit wordt veroorzaakt: het lijkt sommigen onmogelijk om in 
het openbaar over seksualiteit en kuisheid te spreken, niet alleen omdat het moeilijk is om erover te 
spreken, maar ook omdat het leven van de spreker er niet volledig mee zal samenvallen. Zeker, het is 
aan te raden om verbo et exemplo [door woord en voorbeeld] te prediken, volgens de traditionele 
regel in de Orde van Sint-Dominicus, waarbij het leven bevestigt wat er wordt gezegd. Maar er is geen 
reden om af te zien van spreken zolang we niet tot perfectie zijn gekomen, omdat anders alleen de 
Heer Jezus het recht zou hebben om te spreken. 

Geschreven voor mannen  

Dit boek is geschreven in het mannelijk en gericht aan mannen, priesters of religieuzen. Dit kan ver-
bazen. De deugd van kuisheid is niet aan hen voorbehouden, en zij zijn niet de enigen die op dit pad 
worstelen. Maar ook al kunnen vrouwelijke religieuzen hier nuttige reflecties vinden, toch leek het mij 
dat de manier waarop deze vragen worden beleefd, diep verschilt tussen mannen en vrouwen. Door 
er op een algemene manier over te spreken loopt men het risico van een vermindering van de rele-
vantie. Auteurs die zowel mannen als vrouwen willen aanspreken, ontsnappen zelden aan beschrij-
vingen die slechts een deel van de waarheid bevatten en veel te schematisch zijn. Bovendien heb ik 
de indruk dat ik in mijn pastorale werk veel meer over kuisheid heb horen spreken door mannelijke 
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religieuzen of priesters dan in mijn ontmoetingen met vrouwelijke religieuzen. Dit is misschien een 
teken dat dit aspect van het godgewijde leven onder vrouwen minder moeilijk te beleven zou zijn; 
maar ik beluister er ook in dat het voor vrouwen waarschijnlijk moeilijk is om deze kwesties met een 
man te bespreken. Vrouwen zullen hopelijk op deze pagina's elementen van reflectie kunnen vinden 
die hen zullen helpen, maar men kan alleen maar hopen dat een van hen hier het idee opdoet om een 
soortgelijk boek voor vrouwelijke religieuzen te schrijven. 

Dit boek richt zich tot priesters, religieuzen, seminaristen en novicen. Zeker, de roepingen zijn ver-
schillend. Het pastorale charisma is niet hetzelfde als het charisma van het religieuze leven: kuisheid 
wordt daar anders beschouwd. Alleen binnen het kader van het religieuze leven is kuisheid het voor-
werp van een gelofte. Voor priesters is het vaker het celibaat dat naar voren wordt geschoven en dat  
vanaf het diaconaat het voorwerp is van een plechtige verbintenis in nauwe samenhang met het ambt 
- en niet met het geestelijk leven. Hun inzet kan echter niet beperkt blijven tot het afzweren van het 
huwelijk, zoals de Franse bisschoppen ons eraan herinnerden: 

Het woord celibaat duidt een toestand aan die op zichzelf overduidelijk ontoereikend is om de 
kwaliteit van kuisheid tot uitdrukking te brengen die de Latijnse Kerk van haar bisschoppen en 
priesters verlangt. De verbintenis die ze aangaan in een geest van geloof en hoop houdt on-
vergelijkbaar veel meer in dan alleen het afzweren van het huwelijk. Het gaat veeleer om een 
geschenk van liefde aan de Heer en aan zijn broeders en zusters, waarbij  de affectiviteit even-
zeer betrokken is als de geest en de hele persoon in al zijn relaties en dynamiek. Deze verbin-
tenis omvat ook het afstand doen van het vleselijke vaderschap en dus de aanvaarding van 
een ‘dood’, aangezien het vaderschap de overwinning van het leven op de dood is: maar deze 
dood wordt aanvaard in het licht van het paasmysterie, verwijzend naar een ander leven, open 
voor de volheid van de opgestane Heer. [Verklaring uit 1976] 

Als priesters hun celibaat leven zonder de deugd van kuisheid te ontwikkelen, wordt het puur functi-
oneel en verliest het een groot deel van zijn betekenis. Het leek daarom gepast om de deugd van 
kuisheid als spil van reflectie te nemen. Kuisheid als deugd gaat verder dan alleen het canonieke on-
derscheid tussen de toewijding aan het celibaat en de gelofte van kuisheid zelf. Om de tekst niet te 
verzwaren, zal hier niet constant melding worden gemaakt van de verschillende levensvormen waarop 
deze reflecties betrekking hebben - priesterschap, religieus leven of een andere vorm van godgewijd 
leven. Mogen de priesters aanvaarden dat de term godgewijd leven hier niet zijn canonieke of kerke-
lijke betekenis heeft, maar dat het een bredere aanduiding is van de keuze van een leven dat aan 
Christus is gegeven, ongeacht of het wordt gekenmerkt door de religieuze geloften. Dat religieuze 
niet-priesters er van hun kant alstublieft mee instemmen om in te zien dat wat er over de priester 
wordt gezegd, hen meestal ook aangaat. Niet álles in dit boek gaat iederéén aan, maar de essentie 
van wat hier wordt ontwikkeld, is gebaseerd op wat wij gemeenschappelijk hebben: het feit dat we 
ons hele leven wijden aan het volgen van Christus in het celibaat voor God. Het belangrijkste verschil 
ligt in het feit dat diocesane priesters een leven leiden dat bestemd is tot dienstbaarheid, in dienst 
van het volk van God dat de Kerk is, terwijl religieuzen hun leven eerder beschouwen als een aan God 
toegewijd bestaan, in de Kerk. Voor hen is de dienst aan de Kerk niet het essentiële punt van hun 
zelfgave maar veeleer een gevolg van hun toewijding. Deze verschillen kunnen de interpretatie kleu-
ren die men maakt van de gekozen levensvorm, ze kunnen keuzes beïnvloeden, maar ze veranderen 
niet fundamenteel de uitdagingen die de deugd van kuisheid vandaag stelt en die de essentie van onze 
reflectie zullen vormen. 

Het is mijn wens dat deze pagina's een kader bieden aan degenen die nog maar pas het leven ontdek-
ken van een celibatair toegewijd aan Christus, een steun voor degenen die reeds langer worstelen op 
deze weg, en een opwekking tot een opnieuw beleven voor degenen die denken dat ze de kwestie 
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hebben opgelost. 

Vervuld in zijn seksualiteit of in de relatie? 

Een paar jaar geleden werd ik door een groep psychotherapeuten uitgenodigd om een conferentie te 
geven over een thema dat me was opgelegd: "Als de realisatie van de seksuele daad niet mogelijk of 
gewenst is, hoe kan men dan zich ontplooien in de eigen seksualiteit?” Door over het onderwerp na te 
denken en me af te vragen wat ik er eventueel over zou kunnen zeggen, leek het mij dat mijn onver-
mogen om deze vraag te beantwoorden verband hield met de formulering van dit verzoek. 

In deze vraag hebben we het in feite over het niet-realiseren van de seksuele daad en de vervulling 
van iemand in diens seksualiteit. De moralist die ik ben reageert door de vraag te stellen: maar waar 
is de ander? Om een handeling uit te voeren, kan iemand alleen zijn, ook op seksueel gebied: het is 
niet nodig om met tweeën te zijn om seksueel genot te vinden. Maar als het om de seksuele ontmoe-
ting gaat waar we het hier over hebben, is de uitdrukking nogal eenzaam. En deze indruk wordt be-
vestigd door het einde van de vraag:  “hoe kan men dan zich ontplooien in de eigen seksualiteit?” Toen 
mij het onderwerp in deze vorm werd aangeboden, was het duidelijk dat deze manier van spreken 
tegenwoordig gebruikelijk is. We zoeken vervulling in onze seksualiteit, zoals we ook sereniteit zoeken 
in gebed. In de verschillende activiteiten die ons bezig houden of die ons bekoren, zoeken we vooral 
onszelf, gaat het erom ons goed te voelen. Maar we zullen onszelf moeten confronteren met het feit 
dat, als de kwestie van kuisheid zó wordt voorgesteld, het misschien een doodlopende weg is. 

Deze symptomen van een alomtegenwoordig individualisme komen voor op allerlei gebieden.  Het is 
dan ook belangrijk om de vragen te onderstrepen die erdoor opgeroepen worden in relatie tot seksu-
aliteit. Hoe kan men over deze dimensie van het menselijk leven spreken als men zich beperkt tot het 
individu? Het gaat tenslotte per definitie om iets wat een mens in staat stelt om een relatie aan te 
gaan. De “seksuele daad” betekent dat de mens een betrekking aangaat met zijn lichaam en met het 
lichaam van de ander. Hij betrekt het in een "min of meer" menselijke relatie, kunnen we voorlopig 
zeggen. We zullen daarom moeten bestuderen wat onthouding teweeg brengt in deze twee aspecten 
- het lichaam en de relatie, of het lichaam in de relatie. Verder willen we stilstaan bij de valstrik die in 
de vraag is geplaatst door de twee bijvoeglijke naamwoorden "mogelijk of gewenst". Bepaalde vor-
men van handicap en impotentie maken geslachtsgemeenschap onmogelijk: kunnen deze situaties 
redelijkerwijs worden voorgesteld op dezelfde manier als die van godgewijden die ervoor hebben ge-
kozen zich ervan te onthouden? 

Deze kleine ervaring is een voorbeeld uit vele andere van de onevenwichtigheid die het spreken over 
kuisheid vaak kenmerkt:  terwijl men zich concentreert op het individu, diens daden en, op zijn best, 
diens deugden, vergeet men het relationele en alles wat de liefde betreft. De benadering, hoe traditi-
oneel ook, van deze vragen blijft daardoor beperkt tot de categorie van de onzuiverheid. Zijn fanta-
sieën bestempelend als onzuivere gedachten zakt de monnik in elkaar van wroeging voor God, voor-
bijgaand aan het feit dat de dwingende oordelen die hij uitspreekt over het gedrag van zijn broeders 
waarschijnlijk de bron zijn van een veel radicalere onzuiverheid dan de erotische beelden die zijn ver-
beelding doorkruisen. Negeert hij ook niet het feit dat hetgeen onzuiver is in zijn gedachten misschien 
veeleer is dat hij een persoon of het lichaam van iemand anders behandelt als een object in dienst van 
zijn verlangens? 

Een van de uitdagingen van het traject dat we gaan beginnen, is daarom te spreken over kuisheid als 
een deugd, een kwaliteit van de persoon, en niet iets wat alleen maar met psychologie of spiritueel 
leven te maken heeft. Het gaat om een mens die, in relatie met anderen, geroepen is om kuis te leven. 
Een andere uitdaging, die eveneens geducht is, is om bij het beantwoorden van deze vragen het li-
chaam zijn rechtmatige plaats te geven. Het gaat uiteraard om veel meer dan om lichamelijke gedra-
gingen. Maar het zou gevaarlijk zijn om zó te spreken over kuisheid dat het voeding geeft aan het 
luchtkasteel van een leven waarin het lichaam geen plaats meer zou hebben. 
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Kuisheid en onthouding [& verscheidene definities] 

Om misverstanden te voorkomen lijkt het me belangrijk om direct vanaf het begin enkele defini�es in 
herinnering te brengen. Waar hebben we het over als we spreken over seksualiteit en kuisheid? 

Genitaliteit komt overeen met wat gewoonlijk seks wordt genoemd, dat wil zeggen de handelingen, 
gedragingen en gewaarwordingen die verband houden met de geslachtsorganen en met de seksuele 
rela�e in ruimere zin. Het grote gebrek van de seksuele informa�e die aan jongeren wordt gegeven, is 
dat deze zich te vaak beperkt tot dit genitale gebied en tot een technische beschrijving van de werking 
van deze organen. Een ander risico, dat de kern vormt van pornografie, is het lichaam te reduceren tot 
geslachtelijkheid en over geslachtelijkheid te praten alsof het ona�ankelijk is van de rest van het li-
chaam. Er kan een pornografische manier zijn om te praten over kuisheid in het godgewijde leven, als 
het gesprek uitsluitend over seks gaat, zonder rekening te houden met de persoon en zijn geschiedenis. 

Seksualiteit bestrijkt een oneindig veel groter gebied. Het is het vermogen van een mens om een re-
la�e aan te gaan die wordt gekenmerkt door verlangen en door seksuele verschillen, ongeacht hoe dit 
gestalte krijgt. Dit vermogen en dit verschil beïnvloeden het menselijk gedrag vanaf de vroegste �jden 
van het bestaan. Ze vormen al zijn dimensies. Zeggen, zoals Freud doet, dat seksueel verlangen de 
motor is van al onze dri�en, dat seksualiteit zich manifesteert in alle handelingen van het leven, bete-
kent niet dat we permanent geobsedeerd zijn door het verlangen om seksuele rela�es te hebben. 
Maar het betekent dat we getekend zijn door dit verlangen en door de ervaringen, of het gebrek aan 
ervaringen, die we op dit gebied beleefd hebben. Deze herinnering, deze ervaring, vormt alle vormen 
van rela�es die we hebben met mensen, of ze nu van ons geslacht zijn of van het andere. 

Iedereen snapt heel goed dat het leven van een koppel niet beperkt is tot seksuele rela�es. Tussen 
twee mensen is liefde niet beperkt tot de genitale expressie. Seksualiteit manifesteert zich in alle stadia 
van het leven van een paar, niet alleen �jdens de seksuele uitwisseling. Zo profiteert een paar dagen-
lang van de diepe gemeenschap die ze konden ervaren �jdens een seksuele rela�e die liefde en we-
derzijds respect uitdrukte. Die gemeenschap is verbonden met seksualiteit, het is de vrucht en het 
kenmerk ervan, en toch wordt het op een andere manier uitgedrukt. 

Onthouding  (con�nen�e) is vrijwillige onthouding van elk genitaal genot: onthouding van geslachts-
gemeenschap en masturba�e. Dit is wat de Kerk van alle celibatairen vraagt, aangezien voor haar sek-
sueel genot eigenlijk alleen maar past binnen het kader van het huwelijk. In tegenstelling tot wat men 
vaak leest, is zo'n manier van leven niet onmogelijk of tegen de natuur in, omdat de natuur middelen 
hee� om de zaadproduc�e los van een orgasme kwijt te raken. Deze kri�ek moet echter op een heel 
ander niveau worden begrepen dan dat van de vloeistofdynamica. Vraagt de Kerk niet het onmogelijke 
door sommige van haar leden op te roepen tot deze volledige onthouding? Of is het alleen gericht tot 
uitzonderlijke persoonlijkheden, niet door deugd, maar vanwege fysiologie, zelfs vanwege seksuele 
onvolwassenheid? Zoals we hebben onderstreept, kan de afwezigheid van seksuele ac�viteit het ge-
volg zijn van een keuze, maar ook van medische of psychologische omstandigheden die het onmogelijk 
maken. We zullen op dit onderscheid moeten leten, om pathologie niet voor deugd aan te zien en 
vice versa. Onthouding (con�nen�e) is een staat, geen deugd, wat betekent dat het niet noodzakelij-
kerwijs goede vruchten voortbrengt, in tegenstelling tot de deugd. De vruchten die onthouding al dan 
niet voortbrengt, hangen af van de bron (omstandigheden, keuze, pathologie … ) en van de betekenis 
die de persoon in kwes�e eraan gee�. Clemens van Alexandrië onderstreepte reeds in de tweede 
eeuw: “De algehele onthouding heeft geen deugdzaam karakter, als ze niet geïnspireerd is door de 
liefde Gods!” 
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Indien ze slechts gekozen wordt als de prijs die moet worden betaald om toegang te krijgen tot de 
klerikale staat, is de kans groot dat het als slecht wordt ervaren en alleen maar biterheid veroorzaakt. 
Maar als het wordt gezien als de manier waarop de toewijding om Christus te volgen vorm krijgt, als 
een manier om de prioriteit van de keuze voor Christus te concre�seren, kan het vruchtbaar zijn. We 
komen hier later op terug. 

Con�nen�e betekent niet onthouding of onderdrukking van seksualiteit, wat onmogelijk is. Seksuali-
teit vormt ons hele wezen, de manier waarop we spreken, denken en lie�ebben. In levensvormen die 
een verbintenis tot kuisheid inhouden, roept de Kerk celibatairen niet op om een deel van hun per-
soonlijkheid te verloochenen, maar nodigt ze uit om geen vrijwillige genitale ac�viteit te hebben. 

Het celibaat is de levensstaat van degenen die niet getrouwd zijn. Het kan �jdelijk of permanent zijn. 
In bepaalde gevallen hoort het celibaat bij een verbintenis, zoals in het priesterschap of het godgewijde 
leven. Sinds haar ontstaan wordt het celibaat beschouwd als een mogelijke levensstaat in de Kerk, als 
een van de twee manieren om iemands seksualiteit te beleven. Het celibaat werd sterk afgewezen 
door de kerken die voortkwamen uit de Reforma�e. De Reforma�e wilde juist een eerherstel voor 
seksualiteit en het huwelijk, die, naar hun opva�ng, aan het einde van de Middeleeuwen naar een 
lagere status waren gedegradeerd. Net als onthouding is het celibaat een staat en geen deugd, het 
brengt niet noodzakelijkerwijs vanzelf goede vruchten voort. 

Kuisheid is noch onthouding noch celibaat.  Onthouding en celibaat zijn staten die worden gedefini-
eerd op basis van een ontzegging. Kuisheid omvat meer dan ontzegging of onthouding. Kuisheid is een 
manier van leven die aan iedereen wordt aanbevolen en door sommigen op een meer radicale manier 
wordt geleefd. Men bouwt zijn leven niet op een ontzegging. Kuisheid is een deugd, dat wil zeggen 
een bekwaamheid van de persoon, een bekwaamheid om goed te handelen, die zich zowel in de celi-
batair levende persoon als in de gehuwde kan ontwikkelen. De deugd van kuisheid is een manier om 
je seksualiteit te beleven en deze harmonieus te integreren in je bestaan en in je rela�es. De Catechis-
mus van de Katholieke Kerk definieert het als volgt:  

Kuisheid betekent de geslaagde integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid en wijst 
daarmee op de innerlijke eenheid van de mens als lichamelijk en geestelijk wezen. [CKK nr. 
2337] 

We zullen nauwkeurig bestuderen wat deze integra�e inhoudt, deze innerlijke eenheid van de mens, 
in het bijzonder in de situa�e van het celibaat. Want het moet gezegd: in de zeldzame publica�es over 
deze onderwerpen moedigen de auteurs deze integra�e wel vaak aan, maar zonder echt de moeite te 
nemen te beschrijven hoe dat dan gaat. Concreet, hoe integreer je je seksualiteit in je leven als je 
daarbij niet de meest gebruikelijke vormen van expressie beoefent? Het reflecteren hierover is niet 
eenvoudig. De tekst van de Catechismus gaat als volgt verder: 

In de seksualiteit komt tot uitdrukking dat de mens deel uitmaakt van de lichamelijke en biolo-
gische wereld; deze seksualiteit wordt echt persoonlijk en menswaardig beleefd, wanneer ze 
opgenomen wordt in de relatie tussen twee personen, in de volledige wederzijdse overgave 
van man en vrouw, onbeperkt van duur.  

Een dergelijke uitspraak leidt ertoe dat de lezer het idee krijgt dat kuisheid, die beroemde integra�e 
van seksualiteit, slechts toegankelijk is binnen het huwelijk, of in ieder geval  alleen daar volledig tot 
ontwikkeling komt -  dáár  wordt de seksualiteit "persoonlijk en echt menselijk". Het probleem zit ui-
teraard niet in het feit dat gezegd wordt dat het in het huwelijk gebeurt, maar om erachter te komen 
hoe het ook elders kan gebeuren. Wordt seksualiteit pas in het huwelijk 'persoonlijk en echt menselijk'? 
We worden hier geconfronteerd met een formidabele theologische moeilijkheid en met wat het 
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leergezag zegt over deze kwes�es. Het is een delicate kwes�e om te proberen de grootsheid van het 
huwelijk en zijn diepe inkerving in het welwillende plan van de Schepper volledig aan het licht te bren-
gen, zonder onderwaardering van de situa�e van degenen die niet getrouwd zijn. Na vele eeuwen 
waarin het religieuze leven op de voorgrond werd geplaatst en werd voorgesteld als de meest vol-
maakte vorm van het christelijk leven, zijn we vandaag getuige van een terugkeer van de slinger. Het 
huwelijk lijkt nu de uitdrukking te zijn van de volheid van het christelijk leven terwijl velen het religieuze 
leven zijn gaan zien als geheel onbegrijpelijk, ja zelfs gevaarlijk en onvruchtbaar. Een ander voorbeeld 
kunnen we lezen in de encycliek van Benedictus XVI over de liefde, waar hij schrij�:   

Al vanuit de schepping wijst eros de mens naar het huwelijk, naar een binding die zowel exclu-
sief als definitief is. Zo, en alleen zo, komt deze hem wezenseigen oriëntatie tot vervulling. [Deus 
caritas est, nr.11] 

Men moet de woorden “zo, en alleen zo” ongetwijfeld begrijpen als gericht tegen de opva�ng van een 
huwelijk dat niet heteroseksueel of niet monogaam is. Maar dat neemt niet weg dat de formulering 
moeilijk als goed nieuws kan binnenkomen bij alleenstaanden, indien we het zó opvaten dat mensen 
hun diepe bestemming “zo, en alleen zo” in het huwelijk realiseren. Er is dus een grote behoe�e om 
de deugd van kuisheid te heroverwegen en te proberen er een benadering aan te geven die is aange-
past aan godgewijde celibatairen, zonder iets af te doen aan het getrouwde stel als het gewone model 
van de menselijke liefde. 

Al deze teksten vertellen ons dat spreken over kuisheid een spreken is over de eenheid van de persoon. 
Want eenheid is een van de uitdagingen van kuisheid. Eenheid is geen gegeven waarmee men start, 
het is geen erfgoed dat moet worden bewaard, maar het moet al�jd worden ontdekt, opgebouwd. 
Kuisheid is de deugd van innerlijke eenwording, van de harmonieuze integra�e van seksualiteit in de 
hele persoonlijkheid. "Kuisheid herstelt ons, het brengt ons terug naar de eenheid die we verloren had-
den door onszelf te verstrooien", schreef Sint-Augus�nus [Belijdenissen X, 29, 40]1. Het is geen kwes�e 
van vechten tegen seksuele dri�en of doen alsof ze niet bestaan. Het gaat erom ze te integreren zodat 
ze op hun plaats komen en ze rich�ng te geven op een manier die de persoon meer tot mens maakt. 
Het ontkennen van seksualiteit om religieuze redenen kan rampen veroorzaken, omdat men niet ein-
deloos lang de engel kan spelen: vroeg of laat zullen de seksuele energieën zich op de een of andere 
manier uiten, en vaak op een onvoorziene wijze. Kuisheid is niet de ontkenning van zichzelf, maar het 
zoeken naar een eenheid, naar een evenwicht, uitgaande van wat men is. Recent kerkelijk onderricht 
benadrukt het belang van �jd op dit gebied. Waar het bovenal om gaat is niet om alles of niets conform 
de norm te denken, maar het gaat om het geduldig in acht nemen van groeiweten: 

De kuisheid kent bepaalde groeiwetten, die verlopen via fasen, waarin zij nog onvolmaakt is 
en maar al te vaak onderhevig aan zonde. "De deugdzame en kuise mens moet zichzelf, dag in 
dag uit, vormen door middel van talrijke, herhaalde en vrije keuzen. Zo leert hij het zedelijk 
goede kennen, beminnen en beoefenen volgens de verschillende fasen van een groeiproces.  
[CKK 2343]  

Spreken over kuisheid is ook spreken over vrijheid. Dit lijkt misschien paradoxaal, aangezien kuisheid 
meestal overkomt als een verbod om toegang te krijgen tot een deel van het menselijk leven. De een-
heid die kuisheid probeert te bouwen berust echter op een bevrijdende regulering van de seksualiteit. 
In navolging van Johannes Paulus II kunnen we seksualiteit beschouwen vanuit de kant van de persoon 

 
1 Voetnoot van de vertaler: Kuisheid is hier in het La�jn continentia, onthouding. Wim Sleddens (2009) vertaalt: 
Als je jezelf in de hand weet te houden, kom je innerlijk tot eenheid in de Ene van wie je uitgestroomd bent tot 
het vele. 
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of vanuit de kant van de gave. Vanuit de persoon gezien houdt kuisheid in dat iemand steeds meer 
vrijheid verwer� met betrekking tot de eigen ins�nc�eve impulsen of externe beperkingen op het 
gebied van seksualiteit. Zel�ennis en zel�eheersing spelen daarbij een belangrijke rol. Op het niveau 
van de gave, van de rela�e met anderen, impliceert kuisheid ook een groeiende vrijheid, of beter ge-
zegd: een groeiend respect voor de ander. Het tegenovergestelde van kuisheid is dan bezitslust en 
verleiding, het gebruik van de ander als object voor eigen plezier. Hier krijgt de opva�ng van seksua-
liteit in zijn breedste zin zijn volle betekenis, en beperken wij onze reflec�e niet meer tot alleen de 
genitaliteit. Kuisheid moet inderdaad worden betracht op alle gebieden die door seksualiteit worden 
gevormd, namelijk heel het rela�oneel leven. Men kan de ander tot voorwerp van zijn eigen genot 
maken, de ander verleiden, dat wil zeggen de ander tot slaaf maken, zonder ooit seksuele betrekkingen 
met die ander te hebben.  Om kuis te zijn is  het niet genoeg om als celibatair onthouding [con�nen�e] 
te betrachten ...  Door spirituele en psychologische machtscontrole kunnen pijnlijke en soms zelfs de-
struc�eve situa�es ontstaan in het religieuze leven, waarin erns�ge tekortkomingen worden ervaren 
in de rela�es, ook al was er geen overgang naar de seksuele daad. [vgl. Marie-Laure Janssens, Le silence 
de la Vierge, 20172] 

Kuisheid, en dat is fundamenteel, is gericht op de gave van zichzelf, omdat liefde de vorm en de bron 
is van alle deugden. Proberen om kuis te zijn betekent niet dat je je in jezelf en je deugdzaamheid 
opsluit. “Zelfbeheersing is gericht op de gave van zichzelf. Wie de kuisheid beoefent, wordt daardoor 
voor zijn naaste een getuige van de trouw en de tederheid van God,” aldus de Catechismus van de 
Katholieke Kerk [nr. 2346]. De hele opgave bestaat er dus in hoe men zichzelf gee�, en niet in de wei-
gering om zichzelf te geven. “De eerste zonde tegen kuisheid” - zei broeder Timothy Radcliffe toen hij 
Magister van de Dominicaanse Orde was – “is het gebrek aan liefde.” 

Het verlangen, zelfs een genereus verlangen, om een leven te leiden in overeenstemming met de ver-
bintenissen die men is aangegaan, kan soms de diepe fout verbergen dat deze overeenstemming bo-
ven de liefde wordt gesteld. Zo betekent leven in kuisheid niet dat men zich ontoegankelijk maakt voor 
emo�es, want dat zou betekenen dat men zichzelf onbekwaam maakt tot liefde en mededogen. Dit is 
wat een novicemeester van de kartuizers leert: 

[Christelijk geestelijk leven] stelt alle kracht van het hart in dienst van de liefde, disciplineert de 
hartstochten van lichaam en ziel en kanaliseert hun kracht in dienst van de liefde. De christen 
is nooit veilig voor lijden, want zijn wet is de liefde: geconfronteerd met de ellende van het 
leven en het lijden van anderen, wordt liefde mededogen - het lijdt daarom. Een apatheia [sto-
icijnse kalmte van geest] die mededogen zou uitsluiten, is slechts de verharding van puur ego-
isme. [Le chemin du vrai bonheur, 2002, p. 167-168] 

 

 

 

 

 

 

 
2 Noot van de vertaler: Marie-Laure Janssens verliet in 2010 de gemeenschap van contemplatieve zusters van 
Sint Jan, waar ze elf jaar had doorgebracht. In dit boek vertelt ze hoe ze het slachtoffer werd van geestelijk, 
emotioneel en psychologisch misbruik. 


